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    Nieuwsbrief nr.18  

          juni 2024 

 

‘Ik heb jullie in de ruimte gesteld’      

                  (naar Genesis 26 : 22 en Psalm 4 : 2) 

Lieve vrienden, 

De zomer is begonnen. 

Dat wordt genieten van het prachtige coulissenlandschap in 
de Achterhoek. 

Het afgelopen jaar hebben we in dat landschap al heel wat 
kilometers op de fiets mogen maken. Daar komen voor 
Henk nog wat kilometers bij, want hij is per 1 juni gestart als 
vrijwilliger op de Duo-fiets van 
www.fietsmaatjesdoetinchem.nl. Mensen met een beperking 
kunnen zich daar melden voor een rit, waarbij ze begeleid 
worden door een vrijwilliger die met hen door Doetinchem 
en omstreken fietst. Tijdens het fietsen ontstaan dan vaak  

 Foto: Met de Duo-fiets een bezoekje aan de              
Slangenburgse Kerk 
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hele bijzondere gesprekken. Wat kunnen en mogen we toch veel delen met mensen 
die naar meer diepgang in hun leven verlangen. 

Op 22 juni mochten we ons 40-jarig huwelijk vieren. Met ons tweetjes hebben we hier 
bij stil gestaan en hebben we genoten van de kaarten, bloemen en een rondrit met 
paard en wagen waarna we de dag afsloten met een dinertje. Het feest met de 
familie vieren we vier weken later op de Veluwe want dan zijn Jannida en Gerben 
met hun kinderen vanuit de Britse Maagden Eilanden vier weken in Nederland. We 
zijn de Heer dankbaar dat Hij ons bij elkaar heeft gebracht en ons gezegend heeft 
met 5 kinderen, 5 schoonkinderen en 7 kleinkinderen. 

 

     Foto: Een rondrit met paard en wagen door een oud-collega met zijn vrouw 

Helaas is de Amerikaanse Schoolbus niet meer te huur. De eigenaar kwam voor te 
hoge kosten te staan om de bus veilig te laten rijden. Dus heeft men de bus moeten 
verkopen. We hebben nog rond gekeken naar een andere bus, maar de kosten 
bleken veel te hoog.  
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Niettemin blijft Henk werken aan het behoud van 
zijn grootrijbewijs en de verplichte (veiligheids) 
Code 95. Dit bewijs is vijf jaar geldig en vereist 
een reguliere medische keuring en een 40-urige 
cursus met praktijkexamen. Om up-to-date te 
blijven rijdt Henk inmiddels als vrijwilliger ca. 1x 
per week op een bus van Stichting Techniek. Met 
de bus worden kinderen uit groep 6 en 7 van de 
basisscholen in en rond Doetinchem naar een 
vmbo-school gebracht. Op deze school maken ze 
kennis met hout- en metaalbewerking en leren ze 
werken met computergestuurde robots onder 
leiding van een groot team 65-plussers. 

Het voorbereiden van de zondagse preken neemt 
steeds meer tijd in nu de frequentie van de 
toespraken in onze samenkomsten en daar- 
buiten toe neemt. 

Foto: De bus van Stichting Techniek 
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Els geniet van ‘haar’ tuintje en ons 
gezellige huis en probeert na vele 
intensieve jaren wat rust te vinden. 

Ze heeft bijzonder genoten van de 
Bijbelstudies die ze tijdens het 
Zusterkamp (Zie: www.zusterkamp.nl) 
heeft gevolgd. Ook helpt ze nog steeds 
een aantal keren in de Landgoedwinkel 
van www.heerlijckheid-slangenburgh.nl.  

Verder kijkt ze ernaar uit om tijdens één 
van de Jongenskampen op het Oase 
terrein de geschiedenis van de 
Tabernakel te vertellen. Ze doet dit aan 
de hand van het prachtige schaalmodel 
dat ze met haar Bijbelclub op 13/14 
jarige leeftijd in Gorinchem heeft 
gemaakt. (Met hulp van de broeders en 
zusters) 

Foto: Onze achtertuin met appelboompje van kamp Uniek 

 

In de omgang met mensen laat God dikwijls bijzondere 
dingen zien. Opmerkelijk dat iemand zei: ‘Kijk eens naar 
de RUIMTE die er is. ’Dat deed Henk denken aan 
bovenstaande tekst: ‘God heeft jullie in de RUIMTE 
gezet’. Het is God die ruimte geeft. Zijn gegeven ruimte 
helpt om ruimte voor jezelf te vinden en de ander ruimte 
te geven. Geve de Heer ons allen de wijsheid daar in 
gezins- en familieverband maar ook in de 
samenkomsten, op ons werk en in de buurt waar we 
wonen op gepaste wijze inhoud aan te geven. 

               Foto: Het uitzicht vanaf ‘ons’ bankje op de Oase  

Dank voor jullie gebeden en betrokkenheid, met onze hartelijke groeten, 

Henk & Els  


